Zondag 12 april gaat dhr. Van Toor uit Zetten Andelst bij ons voor.

Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding en Marije en Daniél zorgen voor
de kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Zondag 19 april gaat ds. Hovestad uit Baard bij ons voor.

Dick Kraan zorgt voor de muzikale begeleiding en Lisanne en Folkert zorgen voor de
kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Ook is er een extra collecte bestemd voor het orgelfonds.

Zondag 26 april gaat ds. Krooneman uit Zetten Andelst bij ons voor.

Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding en Willy en Henk zorgen voor
de kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Omzien naar elkaar

Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf
telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook
andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is dat iemand
aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met onze
pastor, kerkelijk werker Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u
graag met haar in contact.

Collecten en giften

Wie de financiéle voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag
een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72
6910. BIC:RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een
gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde
gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat
hartelijke dank!

Soep & Praatje

Op maandag 13 april is er weer Soep & Praatje in het Hervormd Centrum. ledereen is
welkom van jong tot oud om 11:30 uur en het duurt tot ongeveer 13:30 uur.

Nodig gerust uw buren of bekenden uit om mee te komen. We kijken er weer naar uit om
u en jou weer te zien!

Stemmen tellen

Op 18 maart jl. was de Gemeenteraadsverkiezing waarbij 30 vrijwilligers hebben
meegeholpen met het tellen van de stemmen. Hiervoor ontvangt onze kerk het mooie
bedrag van € 1.500. Dank aan alle tellers voor hun inzet.

Gemeente avond
Op 24 maart jl. vond de gemeente avond plaats in het Hervormd Centrum
Maranatha. We hebben u kunnen bijpraten over de zaken waar we als kerkenraad



mee bezig zijn. We kijken terug op een fijn samenzijn met elkaar. We willen iedereen
dan ook hartelijk danken voor zijn of haar inbreng en inzet.

Voor in de agenda
Op donderdag 23 april willen we weer een vrijwilligersavond organiseren. De
vrijwilligers krijgen hier ook nog een uitnodiging voor. Hopelijk tot dan.

Bloemengroet

Op zondag 22 maart mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar
mevr. Scheurwater-de Bruin.

De week erna op 29 maart mochten de bloemen met een groet namens ons allen
naar familie Van Arkel.

Pastoraat

Ons bereikte het bericht van overlijden van Mw. Gijsje van Santen — de Jong. Op
dinsdag 24 maart jl is zij op 88-jarige leeftijd overleden in Vrijthof te Tiel. Hoewel ze
haar leven lang in Heesselt heeft gewoond, kenden we haar in Opijnen ook goed. Ze
heeft bij ons jarenlang godsdienstles op school gegeven. Hoe mooi dat ze in haar
leven met zoveel kinderen mocht delen en getuigen van de liefde van Jezus. We
wensen haar familie Gods troostende nabijheid toe.

Mw. Tiny den Boestert is onlangs gevallen en brak haar pols. Ze is inmiddels
geopereerd en we wensen haar een voorspoedig herstel.

We denken aan allen die slechte berichten hebben ontvangen en behandelingen
moeten ondergaan. We bidden voor allen die kampen met moeiten in het leven.
“Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden...” Ps. 43: 3

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Giften
Via Marjan ter Beek-Hop mochten we een gift van €10-, ontvangen. Hartelijk dank
hiervoor.

Lied: ‘k Ben een koninklijk kind
‘k Ben een koninklijk kind

Door de Vader bemind

En 'k zal wonen in s Konings paleis
In die stad nooit aanschouwd

Met straten van goud

Glorievol als een schoon paradijs

Refrein

‘k Ben een koninklijk kind

Door de Vader bemind

En Zijjn oog rust zo teder op mij

Als de daag’raad straks gloort

De bazuin wordt gehoord

Roept hij mij om te staan aan zijn zif



‘k Ben een koninklijk kind

Niet slechts dienstknecht of vrind

'K ben gekocht met het bloed van mijn heer
En dat bloed geeft mij recht

Meer te zijn dan een knecht

‘K ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer

Refrein

‘k Ben een koninklijk kind

Dat zijn vreugd daar in vindt

God te loven met jub’lende stem

Tot ik sta voor de poort

Van het hemelse oord

Waar ik zijn zal voor eeuwig met hem

Kopij

De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept kunt u tot 13 april
aanleveren bij Marije Bal-Dingemans.

Email: dingemansmarije [at] gmail.com

Hartelijke groet,

Marjan ter Beek - Hop (tel. 0344-769091)
en Marije Bal - Dingemans



