
 Zondag  18 januari gaat ds. De Goei-Jansma uit Amersfoort bij ons voor. 
De familie Bragt  zorgt dan voor de muzikale begeleiding en Daniëlle en Martijn 
zorgen voor de kinderen bij de oppas en vertelkring.  
De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij 
 
Zondag  25 januari gaat ds. Van den Hout uit Woudrichem bij ons voor. Tijdens deze 
dienst hopen we met elkaar het heilig avondmaal te vieren. 
De familie Bragt zorgt dan voor de muzikale begeleiding en Corine en Ypco zorgen 
voor de kinderen bij de oppas en vertelkring.  
De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij 
 
Zondag 1 februari gaat ds. Adriaanse uit Schmallenberg bij ons voor. 
Reinart Bragt zorgt dan voor de muzikale begeleiding en Hetty en Marco zorgen voor 
de kinderen bij de oppas en vertelkring.  
De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij 
 
Omzien naar elkaar​
Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf 
telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook 
andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand 
aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met 
Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in 
contact.  
 
Collecten en giften​
Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag 
een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van 
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 
6910. BIC:RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een 
gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde 
gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat 
hartelijke dank!  
 
Bloemengroet 
Op 14 december  mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar mevr. 
Harmsen. 
De week erna op  21 december mochten de bloemen naar Ties van Tuijl.  
Vervolgens waren er op kerstmorgen 2 bossen bloemen te verdelen. Een bos mocht 
naar Menno de Kock en de andere bos bloemen mocht als dank voor de fijne 
samenwerking naar de dirigent van het koor Rejoice. 
En tenslotte mochten de bloemen op 4 januari naar Bea Ruizendaal. 
 
Actie Kerkbalans  
De maand januari is weer aangebroken, de maand waarin Actie Kerkbalans weer 
wordt gehouden. Het thema van dit jaar is: “Geef vandaag voor de kerk van 
morgen!”. Actie Kerkbalans is een belangrijke inkomstenbron van onze gemeente. 
Daarin willen wij u vragen ons financieel te steunen. Als kerk maken we kosten voor 



onder meer het kerkgebouw, de energiekosten, de zondagse diensten en het 
pastoraat door Marjan. Met uw bijdrage kunnen we dit realiseren. 
 
De actieperiode van Kerkbalans 2026 is van zaterdag 10 januari t/m zaterdag 24 
januari.  
 
De brieven worden in de week van 12 januari bij u bezorgd en de vrijwilligers komen 
uw antwoord, als u in Opijnen woont, ophalen in de week van 19 januari. Mogen we 
op uw steun rekenen? Alvast bedankt! 
 
Beste gemeenteleden, 
De waarde van de collectebonnen wordt per 1 januari 2026 aangepast van €0,50 
naar €1,00 per bon. De reden hiervoor is enerzijds dat het bedrag al jarenlang niet is 
aangepast, terwijl we anderzijds in de praktijk zien dat collectebonnen vaak met 
meerdere tegelijk in de collectezak worden gedaan. Het overstappen naar bonnen 
van €1 scheelt daardoor aanzienlijk in de kosten voor het drukwerk én heeft als 
bijkomend voordeel dat het tellen een stukje sneller gaat. 
 
Voor wie dat wenst, blijven er nog beperkt collectebonnen van €0,50 beschikbaar 
(zolang de voorraad strekt). 
 
De waarde van één volledig vel collectebonnen is €20,-. Bij het bestellen vragen we 
u daarom vriendelijk om bedragen aan te vragen die een veelvoud van €20 zijn 
(bijvoorbeeld: €20, €40, €60, €80 enz.). 
 
Bestellen kan zoals gebruikelijk bij Daniëlle (administratie@kerkopijnen.nl) of bij Mija 
via de boekentafel. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw begrip. 
 
In memoriam Barendina van Arkel-de Kock. 
 Op vrijdag 12 december is in de leeftijd van 90 jaar overleden Dina de Kock. Zij 
woonde de laatste jaren met haar man in zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. 
Daarvoor hebben zij altijd in Opijnen gewoond. Daar leefden zij mee met de 
hervormde gemeente. Sinds jaar en dag was Hans daar vaste organist, en Dina was 
aktief en nauw betrokken bij de vrouwenvereniging ‘Dient elkander door de liefde’. 
Met liefde en dierbare herinneringen denk ik terug aan de tijd dat wij zelf in Opijnen 
woonden. Vaak kwam Hans langs met de trekker om het gras rondom de pastorie te 
maaien, en stond Dina voor de deur met kersen of noten uit de boomgaard aan de 
Zandstraat. Er was een sterke band tussen de vrouwen van de vrouwenvereniging, 
een band van vriendschap maar vooral van geloof, als zusters in de Heere. Dina 
ademde in de gereformeerde leer en dat kenmerkte ook de vrouwenvereniging. Toen 
wij op donderdag 18 december samenkwamen voor de rouwdienst in kerkelijk 
centrum ‘Maranatha’ herinnerde alles aan de jaarlijkse Kerstviering van de 
vrouwenvereniging; daar waren mijn vrouw en ik elk jaar voor uitgenodigd; velen zijn 
inmiddels overleden. Dina heeft samen met Hans een hoge leeftijd mogen bereiken. 
Voor Hans zal het zwaar vallen nu de weg alleen, zonder zijn vrouw, te moeten gaan. 
Maar er mag liefde wonen in zijn hart en huis; wij hebben mogen zien hoe zijn 
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kinderen en kleinkinderen om hem heen stonden bij de begrafenis van zijn lieve 
vrouw. Ja, Dina, zij was een lieve vrouw. Nooit heb ik haar enig ongepast woord of 
een onvertogen woord over een ander horen spreken. Mild was ze, sussend in haar 
spreken. Het geloof in de Heere was haar kracht. Daarvan heeft ze tot het laatst 
getuigd tegen haar kinderen en kleinkinderen. Getroost door het Woord, dat ons 
vanuit Psalm 121 tegemoet kwam, hebben wij haar lichaam begraven. Totaan de dag 
van de wederopstanding. Als de Heere terugkomt op de wolken en al de Zijnen voor 
eeuwig tot Zich nemen zal naar lichaam en ziel. Wat een vreugde zal dat wezen, 
straks verenigd te zijn met Hem, daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw 
Jeruzalem. Van harte bidden wij Hans, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen de 
vertroosting van de HEERE toe. 
 
Hartelijke groet, ds. D.M. Elsman 
 
Bericht van overlijden 
Op de vroege zaterdagmorgen van 3 januari is overleden Matthijs Blankestein, Thijs, 
in de leeftijd van 87 jaar. Hij is geboren en getogen in Opijnen. Hij was de oudste 
zoon in een gezin met nog tien dochters. Hij trouwde met Agnita. Samen kregen ze 
twee zoons en later twee kleinkinderen. Varen op de boot was zijn lust en zijn leven. 
Hij genoot ervan om erop uit te gaan; een rondje rijden of fietsen. Zo kwam je hem 
tot voor kort nog tegen in Opijnen tot ver daarbuiten. Op 9 januari heeft de 
crematieplechtigheid in besloten kring plaatsgevonden. We bidden Agnita, de 
kinderen en kleinkinderen Gods troost toe en Zijn nabijheid. 
 
Hartelijke groet, Marjan ter Beek 
 
Giften 
Via verschillende wegen mochten we de afgelopen kerstperiode giften ontvangen. 
We mochten totaal het mooie bedrag van €2245,- ontvangen. Iedereen hartelijk dank 
voor uw bijdrage! 
 
Terugblik 
We kijken terug op fijne diensten met elkaar. Zo konden we weer uit volle borst 
meezingen tijdens de kerstzangdienst. Waar ook het koor Cresendo aanwezig was.  
En daarna konden we genieten van warme chocolademelk of glühwein.  
Tijdens de dienst op kerstmorgen was het koor Rejoice bij ons aanwezig. En wat was 
ook dat weer een fijn samenzijn.  
Op oudjaarsavond hadden we een gezamenlijke dienst met onze zuster gemeente 
uit Tuil. Helaas kon ds. Doedens niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte. Gelukkig was de 
dienst al wel helemaal voorbereid. En zo konden de beide kerkenraden door de 
taken met elkaar te verdelen de dienst toch laten doorgaan.   
We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn inzet en aanwezigheid. Zo konden 
we met elkaar fijne diensten vieren. 
  
Lied: Psalm 90:1 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
De zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 



Wij zijn in Uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
Van uw beloften en van uw verbond. 
 
Kopij​
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept kunt u tot 19 januari 
aanleveren bij Marije Bal-Dingemans.  
Mw. M. Bal-Dingemans  
Email: dingemansmarije [at] gmail.com  
 
 
 
 
 


