Woensdag 5 november is het dankdag voor gewas en arbeid en gaat mevr. De
Bruin uit Molenaarsgraaf bij ons voor.

Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding.

Deze dienst begint om 19.00uur.

Zondag 9 november gaat dhr. De Vries uit Nijmegen bij ons voor.

Reinart Bragt zorgt voor de muzikale begeleiding en Anneke en Ashieh zorgen voor
de kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecte zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Ook is er een extra collecte bestemd voor Stichting Woord en Daad.

Zondag 16 november gaat Esther Raatgever uit Culemborg bij ons voor.
Marinus zorgt voor de muzikale begeleiding en Daniélle en Martijn zorgen voor de
kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Zondag 23 november gaat Marjan ter Beek-Hop uit Varik bij ons voor. Deze zondag
is het eeuwigheidszondag. Tijdens deze dienst gedenken we de mensen die ons in
het kerkelijk jaar 2024/2025 zijn ontvallen.

Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding en Lisanne en Folkert zorgen
voor de kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecten zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Ook is er een extra collecte bestemd voor de instandhouding van de erediensten.

Omzien naar elkaar

Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf
telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook
andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand
aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met
Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in
contact.

Collecten en giften

Wie de financiéle voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag
een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72
6910. BIC:RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een
gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde
gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat
hartelijke dank!

Overlijden

Op donderdag 23 oktober 2025 is Andries van Dijk overleden in de leeftijd van 89
jaar. Hij woonde al geruime tijd in Vrijthof Tiel. Na een periode van afnemende
gezondheid is hij rustig ingeslapen. Als u dit leest heeft de uitvaart inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen de familie Van Dijk en Jannie sterkte toe
en Gods nabijheid nu er een lege plek is.

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop






Pastoraat

Mw. Riet van Empel is na een verblijf in het ziekenhuis, tijdelijk naar Markant in Tiel
om daar verder aan te sterken. We leven met haar mee in gebed en wensen haar
Gods kracht.

We leven ook mee met degenen die ziek zijn of op uitslagen wachten of een tijdje
niet naar de kerk kunnen. Dat kan zo’n gemis zijn als je niet fysiek bij elkaar in de
kerk kunt zijn.

Herfst vol leven

Het is volop herfst. De bladeren van de bomen krijgen mooie kleuren en laten
vervolgens hun prachtige herfsttooi vallen. En dan wordt het kaal. Sommigen ervaren
hierbij een stukje melancholie alsof alles even stopt. Maar Gods liefde blijft altijd
bestaan, onvoorwaardelijk en onveranderlijk. Hij is erbij en hij is trouw. Het doet me
denken aan Psalm 136 die het elke keer weer herhaalt, met alle dingen die in het
leven gebeuren: “Loof de HEER, want Hij is goed — eeuwig duurt zijn trouw — “ .
Mogen we ons dat elke keer weer te binnen brengen.

Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop

Brieven

Afgelopen week heeft u thuis een brief ontvangen waarin wij als kerkenraad
aangeven op zoek te zijn naar nieuwe ambtsdragers. In de brief staat omschreven
naar welke functies we op zoek zijn. Wij willen u dan ook vragen om met ons mee te
denken en te bidden.

Hartelijke groet, uw kerkenraad

Bloemengroet

Op 19 oktober mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar dhr. De
Liefde uit de Oude Zandstraat.

De week erna op 26 oktober mochten de bloemen met een groet en bemoediging
naar dhr. De Jong uit het Zandpad.

Bericht vanuit het College van de Diaconie

Opnieuw een oproep om ideeén voor diaconale doelen bij ons onder de aandacht te
brengen. Dit kan zowel een regionaal, landelijk als wereldwijd goed doel zijn. Vorig
jaar kwamen er enkele ideeén binnen. Het zou mooi zijn als er weer ideeén zijn,
zodat we met elkaar besluiten waar de diaconale giften aan worden besteed. We
horen de ideeén graag voor het einde van dit jaar. Contact kan worden gezocht met
Ineke, Janny, Ties of Anneke.

Daarnaast nogmaals een oproep vanuit de Diaconie. We zijn opzoek naar twee
gemeenteleden die zouden willen helpen bij het bekijken/controleren van de
jaarrekening. Ul/je hoeft hiervoor geen financiéle achtergrond te hebben. De
beschikbare tijd is maximaal één avond. Contact kan worden gezocht met Ineke,
Janny, Ties of Anneke.

Kledingbank
Een aantal weken geleden hebben we bij de afkondigingen gevraagd of u nog oude
jassen had voor de kleding bank in Tiel. We mochten al veel jassen ontvangen en



daar willen we u hartelijk voor bedanken. Mocht u dit bericht nu lezen en denken, ik
heb nog een winter of kinderjas over, dan kunt u deze afgeven bij Nelda van Tuil.

Giften
Via Marjan ter Beek mochten we 2x een gift van €20,- ontvangen. Onze hartelijke
dank hiervoor!

Lied — In de hemel is de Heer
In de hemel is de Heer

En Zijn glans is als kristal

Hij is de Heilige van God

En Hij heerst over’t heelal

Er is macht in Zijn Woord

Als de water’n bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw

Refrein:

En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!!
En aan U alle macht

Alle heerlijkheid en kracht
En aan U is de eer

En de lof, want U regeert!!

Miljoenen in gereedheid

Staan de engelen om Zijn troon
Verbijsterend Zijn sieraad

En de schoonheid van Zijn troon

Er is macht in Zijn Woord

Als het water bruist Zijn stem!
Als de zon op de zee zo blauw
Zo is de rijkdom van Zijn trouw

Refrein

U regeert in onze harten
U regeert over 't heelal
U regeert in onze levens
U regeert overal

4x

Refrein



Kopij
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept kunt u voor 10 november
inleveren bij Marije Bal-Dingemans.



