
Zondag 28 september gaat ds. Blokland-Den Hartog uit Geldermalsen bij ons voor. 
Tijdens deze dienst zal onze kerkelijk werker, Marjan ter Beek-Hop, bevestigd 
worden als ouderling kerkelijk werker.  
Zij wordt daarmee pastor in onze gemeente.  
Jelte Veenhoven zorgt voor de muzikale begeleiding en Marije en Daniël zorgen voor 
de kinderen bij de oppas en vertelkring. 
De collecte zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. 
U en jij zijn van harte uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn.  
 
Zondag 5 oktober gaat Esther Raatgever bij ons voor. 
Reinart Bragt zorgt voor de muzikale begeleiding en Corine zorgt voor de kinderen bij 
de oppas en vertelkring. 
De collecte zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. 
Ook is er een extra collecte bestemd voor de Israëlzondag.  
 
Zondag 12 oktober gaat ds. Jansma-De Goei uit Amersfoort bij ons voor. 
Dick Kraan zorgt voor de muzikale begeleiding en Daniëlle en Martijn zorgen voor de 
kinderen bij de oppas en vertelkring. 
De collecte zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. 
 
Omzien naar elkaar​
Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf 
telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook 
andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand 
aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met 
Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in 
contact.  
 
Collecten en giften​
Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag 
een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van 
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 
6910. BIC:RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een 
gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde 
gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat 
hartelijke dank!  
 
Giften 
Afgelopen maand maand is er 1 x €10,00 geschonken voor de bloemengroet die 
namens de kerk is afgegeven. 
Ook mochten we via een andere weg nog eens €10,00 ontvangen. 
We willen de gevers hartelijk danken voor hun vrijgevigheid. 
De bloemencommissie. 
 
Sacramentsbevoegdheid 
In augustus heeft de kerkenraad bij het breed moderamen een 
sacramentsbevoegdheid aangevraagd voor onze kerkelijk werker Marjan ter 
Beek-Hop. Op donderdag 4 september kregen wij bericht dat ons verzoek is 



gehonoreerd en verleend. Dat wil zeggen dat Marjan de bediening van de Heilige 
doop, Heilig avondmaal, het afnemen van de belijdenis van het geloof, de 
bevestiging van ambtsdragers, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van 
de Zegen mag uitvoeren. Dit geldt echter uitsluitend voor de gemeente te Opijnen. 
Indien iemand hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat schriftelijk indienen bij een van de 
kerkenraadsleden. 
 
Overlijden 
Op 4 september jl. is na een kort ziekbed overleden in de leeftijd van 59 jaar, ds. Wim 
van der Aa uit Vlijmen. Wij wensen zijn vrouw en verdere familie en dierbaren Gods 
kracht en troost toe voor nu en de komende tijd. 
 
Soep & Praatje 
20 oktober gaan we weer van start met soep en praatje. Zoals we gewend zijn, gaan 
de deuren van het Hervormd centrum Maranatha om 11.30 weer open. We eten 
samen en luisteren naar een goed verhaal. 
We hopen u (weer) te mogen ontmoeten. Hopelijk tot dan! 
 
Gastvrijheid: wat te delen 
“Wat is het hier toch mooi.” Dat krijgen we vaker te horen als familie of vrienden bij 
ons langs komen. Zo spreek ik ook wel eens ‘halverwege’ af met een vriendin ergens 
in de Betuwe. En op een rustige zomeravond zaten we op een mooi plekje bij het 
water. Fijn om elkaar weer te spreken over hoe het nu écht gaat. En wat mij trof was 
de vriendelijke bediening, de aandacht die er was.  
En ook een gesprekje met de gastvrouw van deze gelegenheid. Ze vertelde met 
liefde hoe zij en het team graag deze plek delen met anderen om ervan te komen 
genieten en tot rust te komen. Dit is wat we te bieden hebben: “Kom bij ons op het 
terras zitten, kom bij ons zwemmen of varen.” En, “we zijn mensen van de klei.” Mooi 
toch, dat je weet wie je bent en wat je te bieden hebt. En daarvan wilt delen met 
anderen om er ook van te genieten en mee te doen. Gewoon zonder poeha. Dit is 
wie we zijn. Wat een gastvrijheid. 
 
Het deed me denken aan hoe wij als geloofsgemeenschap, als kerk ook willen zijn. 
We zijn een kring van mensen rondom Jezus, jong en oud, verbonden met elkaar. 
Wie Hij is en hoe Hij met mensen omgaat, daar zijn we vol van. En wat we te bieden 
hebben? We willen Hem graag volgen in ons leven. En dat gaat met vallen en 
opstaan. Ons geloof is niet altijd sterk, en we zijn ook niet perfect.  
Maar bij God, bij Jezus willen we het wel blijven zoeken, want bij Hem is werkelijk 
leven te vinden in alle omstandigheden. Daar vinden we rust en kracht. En dat is 
voor nu midden in ons gewone leven met al zijn ups en downs en voor later als Zijn 
Koninkrijk, Zijn nieuwe wereld volledig doorbreekt. En ja, daarvan willen we graag 
delen. We praten er misschien niet zo gemakkelijk over. Maar wees welkom om met 
ons mee te doen. We willen gastvrij zijn en we leven graag met je mee. Lied 978 vers 
4 dat we met de start van het nieuwe seizoen hebben gezongen zegt het zo: 
 
‘Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 



om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet.’ 
 
En weet je, wij zijn ook eens uitgenodigd om mee te doen door anderen: door onze 
ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, juffen of meesters. En daar doorheen klinkt 
een uitnodiging van de Gastheer zelf, Jezus Christus. Hij biedt zichzelf aan: Leven in 
al zijn volheid. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Kom en rust wat. ‘Kom, hier is 
water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld.’ Wat een Gastheer, 
wat een gastvrijheid.  
 
Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop 
 
 
Solidariteitsfonds 
Geacht dooplid/lidmaat, 
Als lid van de kerkelijke gemeente wordt u gevraagd om de bijdrage voor het 
Solidariteitsfonds te voldoen. Deze bijdrage komt voor de helft ten goede aan 
gemeentes die het financieel moeilijk hebben en de andere helft komt ten goede aan 
onze eigen gemeente. Voor doopleden bedraagt dit €6.00 en voor belijdend lid 
€10.00. De enveloppen worden in de week van 22 september bij u afgegeven en wij 
hopen op uw bereidwilligheid. Bij voorbaat dank. 
De kerkenraad 
 
Lied : Gerald Troost – Hemelhoog 
U gaat uw eigen wegen​
Geen leger houdt U tegen​
Door liefde voortgedreven​
Brengt U de dwalenden naar huis​
En als de nacht gaat komen​
Mogen wij bij U wonen​
U blijft Uw liefde tonen 
Uw grote trouw reikt hemelhoog​
Hoger dan de lucht​
Wijder dan de zee​
Liefde warmer dan de zon​
U bent aanwezig​
U gaat met ons mee 
U gaat Uw eigen wegen​
Geen leger houdt U tegen​
Door liefde voortgedreven​
Brengt U de dwalenden naar huis​
En in een tijd van zorgen​
Zijn wij in U geborgen​
Wij zien het licht van morgen 
Uw grote trouw reikt hemelhoog​
Hoger dan de lucht​
Wijder dan de zee​
Liefde warmer dan de zon 
U troont hemelhoog​
Hoger dan de lucht​



Wijder dan de zee​
Liefde warmer dan de zon​
U bent aanwezig​
U gaat met ons mee  
 

 



Bloemengroet 
Op 7 september mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar dhr. Van 
Valkenburg uit De Pastoriestraat. 
De week erna op 14 september gingen de bloemen met een groet namens ons allen 
naar dhr. Dick Verbeek uit de Slotstraat. 
 
Kopij​
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept kunt u voor 29 september 
inleveren bij Marije Bal-Dingemans. ​
Mw. M. Bal-Dingemans  
 


