Zondag 3 augustus gaat ds. Schutte uit Ede bij ons voor. Deze dienst zal
plaatsvinden in Opijnen.

Jeline zorgt voor de muzikale begeleiding en Daniélle en Martijn zorgen voor de
kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecte zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er een extra
collecte bestemd voor de instandhouding van de kerkelijk werker.

Tijdens deze dienst heeft onze gemeente ook weer haal- en brengdienst voor Vrijthof
in Tiel.

Zondag 10 augustus vieren we de eredienst in Tuil en gaat dhr. De Vries uit
Nijmegen voor.

Zondag 17 augustus gaat Marjan ter Beek bij ons voor. Deze dienst zal
plaatsvinden in Opijnen.

Jeline zorgt voor de muzikale begeleiding en Lisanne en Folkert zorgen voor de
kinderen bij de oppas en vertelkring.

De collecte zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Zondag 24 augustus mogen we de eredienst weer in Tuil vieren en hoopt ds.
Doedens voor te gaan.

Omzien naar elkaar

Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf
telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook
andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand
aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met
Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in
contact.

Collecten en giften

Wie de financiéle voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag
een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72
6910. BIC:RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een
gift overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde
gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat
hartelijke dank!

Bloemengroet

Op zondag 13 juli mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar Piet
Scheurwater uit de Zandstraat.

De week erna op 20 juli mochten de bloemen met een groet namens ons allen naar
dhr. en mevr. Koppel uit de Zandstraat.



Lied: Op reis

1.

Stel dat je een droomreis wint,
waar wil je dan graag heen?
Wie kies je uit om mee te gaan
of vraag je iedereen?

En zou je willen rijden, varen,
vliegen als het kon?

Wat zou je leren, zou je zien
voorbij de horizon?

2. God zei: Mozes, luister goed,

het is de hoogste tijd

dat Ik het volk van Israél

van slavernij bevrijd.

Egypte moet hen laten gaan.
Neem jij ze bij de hand,

en maak met hen die grote reis
naar het beloofde land.

Op reis, op reis,

daar gaan we, hand in hand,
met dat ene doel voor ogen,
op naar het beloofde land.

Op reis, op reis,

met dat ene doel in zicht.

Al is het soms wat donker,
aan het einde brandt Zijn licht.

3. De één gaat reizen als het kan,

de ander als het moet.

Maria ging per ezeltje

en Jozef ging te voet.

De wijzen reisden per kameel,
leert hun geschiedenis.

En Paulus stapte op de boot,
en Jona ging per vis.

Refrein

4. Hetleven is een lange reis,

soms prachtig en soms naar.
Soms lijkt het als vanzelf te gaan
maar soms ook is het zwaar.
Langs bergen en door dalen heen,
soms voelt het warm, soms koud,



maar God gaat altijd met je mee
omdat Hij van je houdt.

Marcel en Lydia Zimmer

Kopij

De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept kunt u voor 18 augustus
inleveren bij Marije Bal-Dingemans.

Mw. M. Bal-Dingemans



