
3e Adventzondag, 17 december gaat ds. De Goei-Jansma uit Amersfoort bij ons voor. Tijdens
deze dienst vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
Jelte zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding.
De kinderoppas wordt verzorgd door Folkert en Lisanne.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Vrijdag 22 december willen we met elkaar weer een kerstzangdienst houden. Marjan ter
Beek zal een korte overdenking houden. Ook zal het koor Crescendo deze avond bij ons
aanwezig zijn om een aantal liederen voor ons te zingen. De avond begint om 19:00u en na
afloop is er gelegenheid om nog met elkaar na te praten onder het genot van een kopje
koffie thee of chocolademelk.

4e Adventzondag, 24 december gaat ds. Van der Aa uit Waalwijk bij ons voor.
Jeline zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding.
De kinderoppas wordt verzorgd door Corine.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Kerstmorgen, 25 december gaat ds. Van der Hout uit Woudrichem bij ons voor.
Op deze kerstmorgen zorgt Jelte voor de muzikale begeleiding.
Ook zal het koor Sjofar uit Amersfoort bij ons zijn deze morgen.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anneke.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.
Ook is er een extra collecte bestemd voor Kinderen in de knel.

Zondag 31 december is een gezamenlijke dienst met Tuil in Opijnen. Ds. Van Hogevest uit
Heukelum zal deze morgen bij ons voor gaan.
Dick zorgt tijdens deze dienst voor de muzikale begeleiding.
De collecte tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij. Ook is er deze
morgen een oudjaarscollecte.
Op oudjaarsavond en nieuwjaarsochtend is er geen dienst.

Zondag 7 januari gaat ds. Van der Aa uit Waalwijk bij ons voor.
De kinderoppas wordt verzorgd door Hetty.
De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Zondag 14 januari gaat ds. Van der Well uit Zoelen bij ons voor.
De kinderoppas wordt verzorgd door Anneke.
De collecte tijdens deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerkvoogdij.

Omzien naar elkaar
Mensen, waarvan we niet weten, dat zij het moeilijk hebben, mogen altijd zelf
telefonisch contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. We willen ook
andere gemeenteleden vragen ons te informeren, als u bekend is, dat iemand
aandacht nodig heeft. Ook kunt u, als u dat op prijs stelt, contact opnemen met
Marjan ter Beek. Als u dat aan ons laat weten, brengen wij u graag met haar in
contact.



Collecten en giften
Wie de financiële voortgang van onze Gemeente per bank wil ondersteunen, mag
een gift overmaken naar het bankrekeningnummer van het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Opijnen: NL26 RABO 0373 72 69
10. BIC: RABONL2U. Wie hiernaast ook de Diaconie wil ondersteunen, mag een gift
overmaken naar het bankrekeningnummer van de Diaconie van de Hervormde
gemeente te Opijnen: NL 92 RABO 0324 13 64 12. BIC: RABONL2U. Bij voorbaat
hartelijke dank!

Mededeling
In verband met het opheffen van de Chr. Vrouwenvereniging ‘Dient elkander door liefde’ op
14-06-2022 is met goedkeuring van het bestuur het aanwezige kasgeld
€253,72,-overgedragen aan de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk van Opijnen op
29-11-2023
Namens de voorzitster – Tiny den Boestert.

Stemmen tellen
Op 22 november jl. is Tweede Kamerverkiezing geweest. Er zijn 30 vrijwilligers uit Opijnen op
pad geweest om te helpen met stemmen tellen bij de gemeente Tiel. Hiervoor ontvangt onze
kerk het mooie bedrag van € 1.500. Dank aan alle tellers die hebben geholpen met tellen van
de stemmen.
John en Mija van Elst

Bloemen dienst
Afgelopen maand zijn er weer verschillende boeketten bloemen ter bemoediging of een
wens van beterschap, bij gemeente leden bezorgd. Hiervoor zijn de volgende giften
ontvangen: 1 x €5,-. Via deze weg willen de gever hartelijk danken voor haar gift.
Namens de bloemendienst

God met ons
Met ons hele leven mogen we bij God komen. Met alles wat daarin speelt aan mooie dingen,
maar ook aan moeilijke en verdrietige dingen. Er is veel onrust in de wereld en onzekerheid
over hoe nu verder? Het lijkt soms een beetje onwerkelijk wat er in deze tijd gebeurt. Dat
kan je behoorlijk raken of uit het veld slaan. Misschien staat je leven wel onder druk of op z’n
kop. Dan kan die roep en dat verlangen zomaar in je gaan zingen: “O kom, o kom Immanuël.
Verlos uw volk, uw Israël…” En kunnen die oude woorden je als nieuw raken. Verlos ons,
verlos mij… Ja, wij mogen bij Hem komen en bij hem schuilen met alles wat ons bezig houdt.
Wat ik zo verrassend vind met Kerst, is dat God éérst naar ons is gekomen. Hij is gekomen als
mens op deze aarde om te worden zoals wij om ons te verlossen en héél dicht nabij te zijn.
Jezus is geboren op een ieniemie plekje in Israël, in Bethlehem.
Hij is tot ons gekomen om bij ons te zijn Immanuël, God (is) met ons. Hij laat ons niet alleen.
“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over
ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de
dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede” (Luc 2: 78-79). Ik wens u
en jullie allen gezegende Kerstdagen toe in Zijn nabijheid.
Hartelijke groet, Marjan ter Beek-Hop



Giften
Via Marjan Ter Beek mochten we een 2x een gift van €10,- ontvangen. Verder mochten we
via Ineke een gift van €10,- ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor.

Bloemengroet
Op zondag 26 november mochten de bloemen met een groet en wens van beterschap
namens ons allen naar Bea Ruizendaal uit de Pastoriestraat
De week erna op 3 december mochten de bloemen met een groet namens ons allen en wens
van beterschap naar Werner en Marianne uit de Ridderskamp.

Kopij
De kopij voor de eerstvolgende uitgave van de Kerk Roept, kunt u voor 1 januari inleveren bij
Marije Bal-Dingemans.
Mw. M. Bal-Dingemans
Email: dingemansmarije@gmail.com
Tel:0618066787
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